Protestantse Gemeente Aalden
Donderdag 25 december 2025, 10.00 uur
Kerstmorgendienst
Liturgische kleur: wit Thema: De voetafdruk van Kerst!

Kerstliederen

Lied 477:1, 3,4 en 5 ‘Komt allen tezamen,’

Lied 484: 1, 2 en 3 ‘Go, tell it on the mountain,’
Lied 475: 1 en 2 ‘Ik mag hier aan uw kribbe staan,’

Voorbereiding en intrede
De adventskaarsen worden aangestoken

De eerste kaars:
Mattheiis 24:32
‘Leer van de vijgenboom deze les:
zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten,
weet je dat de zomer in aantocht is.’
Donker is het.
Een witte duif, fluistering van hoop.
Bessen, bloemen, schaduw.
Waar wacht het licht?
Misschien heel nabij.

Wij zingen: Lied 500: 1 ‘Uit uw verborgenheid’

De tweede kaars:

Mattheiis 3:2

‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de
hemel is nabij.’

Twee duiven, boodschappers van de Geest.
In het donker vindt de weg een licht.

Een straal raakt de bloem,

een belofte gloeit op, hoop ontwaakt.

Wij zingen: Lied 500: 2 ‘Uit uw verborgenheid’

De derde kaars:
Matthetis 11: 10, ‘Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker.’
Boodschappers van de Geest.

Een engel zweeft, brengt beweging, brengt vreugde.

‘Zie ik verkondig U.’

Johannes spreekt, het licht breekt door, een glimp van wat komt.

Wij zingen: Lied 500: 3 ‘Uit uw verborgenheid’

De vierde kaars:
Mattheiis 1: 20
‘... verscheen hem in een droom een
engel van de Heer ... Wees niet bang je vrouw Maria



bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt
door de heilige Geest.’

Van paars naar roze,

Van stilte naar vreugde.

De verwachting rijpt:

Het kind komt, het licht breekt door.

Engelen fluisteren, voorzegt, beloofd,

Een goede boodschap voor ons allemaal.

Wij zingen: Lied 500: 4 ‘Uit uw verborgenheid’
‘Bij het begin’ (tekst, vrij naar Jesaja 52)

-Wij gaan staan, de Kerstkaars wordt aangestoken. —
Johannes 1:14

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond.
Het is feest.

Zie het wit van de bloemen,

hun kelken vol verwachting.

Duiven, engelen, hemel en aarde ontmoeten elkaar,

het Kind is geboren, licht over licht.

Wij begroeten het volle Licht en zingen lied 500: 5 ‘Uit uw verborgenheid’
- Wij gaan weer zitten. -

Welkom en mededelingen door de diaken
Groet en bemoediging
Wij zingen: Gloria. Lied 482: 1 en 3 ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’

Gebed bij de opening van de Bijbel

De Schrift: gesproken en gezongen
De Profeten: Jesaja 52, 7 t/m 10 (NBV 21) lector Jacqueline
Het evangelie: Johannes 1,t/m 14 (NBV 21) lector

Wij zingen: ‘Woord dat was in het begin’
melodie lied 481, (Hoor de engelen zingen de eer)
Woord dat was in het begin,

woord voor elke sterveling.

Alles is er door ontstaan

hiermee vangt het leven aan.

Leven, bron van levenslicht,

licht schijnt dat waar duister zwicht.

Hij die komt als Gods gezant

En getuigt van hoger hand.

Van het naderende licht

Mensenzoon, het Gods-gezicht.



Wordt genoemd het ware licht,
is op ieder mensen gericht.

Niet gekend, die vreemdeling
niet geliefd en niet bemind.

Hen zij lof die hem ontvangen
kind van God zijn, onbevangen
woorden spreken, woorden doen,
leven met een visioen.

Mens voor mens zijn in de nood,
worden tot een deelgenoot.

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek ‘How beautiful are the feet of them, that preached the gospel of peace’
uit The Messiah, G.F, Handél (1685-1759 ) via Youtube

Dienst van de gaven en gebeden

Toelichting bij de gaven, door de diaken en mededelingen

Inzameling van de gaven
Tijdens de inzameling wordt het dank- en voorbedenboek in de kerk gebracht —

Voorbeden

Zending en zegen
Slotlied: Lied 487: 1, 2 en 3 ‘Eer zij God in onze dagen,’

Zegen (met gezongen Amen)

Muziek van uitgeleide
- Wij wensen elkaar een gezegende en goede kerst -



